Fotoverhaal ‘Graaf’

De foto’s zijn geplaatst in de juiste volgorde van de
voorstelling. Nummer ze op de achterkant, dan
vergeet je de volgorde niet.

En nu uitknippen maar, door elkaar en dan weer in
de juiste volgorde leggen!

Veel plezier!







Geheugensteuntje:
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De poppenspelers gaan er aan beginnen!

Dat lijkt het begin van een stevige storm!

Koo wilt weg.

Mama valt in een holletje in de grond.

Een nestje lekker warm in de zon. En daar zijn Bim, Bam
en Bom!

Kijk Bommetje, ik kan wel vliegen!

Verkeerd gegraven, al die gevaarlijke auto’s, weg hier!
Panama ligt niet onder water. Waar dan wel?

En hier is het veel te koud voor Panama!

10. De zon, bloemetjes en mama! Panamal!
11. Joepie, allemaal samen vliegen!




