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Kakapo 

 

Ik ben de Kaka Kaka Kaka Kakapo 

Mijn vleugels zijn heel klein, 

Dat is gene cadeau 

Ik blijf maar flappen, flappen, flappen 

Maar geraak niet omhoog 

Ik ben de Kaka Kaka Kaka Kakapo 

 

Ik ben de Kakapo 

Onder een boom vind je mijn nesten 

Ik ben een papegaai 

Maar veel te zwaar 

Daar hoef je me niet voor te pesten 

Ik kan misschien niet vliegen 

Vallen kan ik als de beste, beste, beste 

 

Ik ben de Kaka Kaka Kaka Kakapo 

Ik ben heel blij met wie ik ben 

Buitengewoon 

Ik ben de Kaka Kaka Kaka Kakapo 

Je mag voor me klappen 

Want ik ben zo mooi 

 

Ik ben de Kakapo!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



Vlieg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoem zoem zoem 

De mensen denken dat ik lieg 

Zoem zoem zoem 

Volgens mij ben ik geen vlieg 

Zoem zoem zoem 

Ik kan mezelf niet zien 

Zoem zoem zoem 

Maar misschien ben ik wel 

Een vlinder een hommel  een kolibrie 

Een arend een draak of een zeppelin 

Zoem zoem zoem 

Maar liefst een vliegmachien 

Zoem zoem zoem 

Ik ben een vliegmachien!!! 

 

 

 

 

 



Beest IG 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben beestig 

Zonder meer 

Ben ik beter 

Keer op keer 

‘k Voel me feestig 

Spring op en neer 

Heerlijk beestig, beestig 

 

Ik zag door de bomen het beest niet meer 

‘k Was mezelf kwijt 

‘k Was geen vos geen beer 

‘k Wist niet wie ik was 

Maar heb nu geleerd 

‘k Ben beestig, beestig 

 

Wooeeeeewww 

 

Ik ben beestig 

Zonder meer 

Ben ik beter 

Keer op keer 

‘k Voel me feestig 

Spring op en neer 

Heerlijk beestig, beestig 

 

Wooeeeeewww 
 

 


